Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Vrijheid.  


'Leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. Nu is vrijheid aan de beurt. 

“Vrijheid is voor de mens de weg om tot zelfontwikkeling te kunnen komen.
 Mensen hebben recht op vrijheid.

Vrijheid is veelomvattend. Het omvat bijvoorbeeld de vrijheid van denken, de vrijheid tot het maken van keuzen, de vrijheid van te gaan waar je wilt, de vrijheid van wonen, de vrijheid om relaties aan te gaan, de vrijheid om te kunnen zijn wie je wilt zijn en de vrijheid om te denken en te zeggen wat je wilt. Kortom, vrijheid geeft de mens de mogelijkheid om volledig zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen ontplooien.

Vrijheid dient ook om te kunnen experimenteren, om fouten te kunnen maken. Daarmee schept vrijheid mogelijkheden om te leren wat de ‘weg’ van de universele principes van het leven biedt en deze opgedane ervaringen toe te voegen aan de ‘wijsheid van het leven’ om daar vervolgens naar te leven.

Alleen waar vrijheid het vrije handelen van een medemens aantast, daar moeten afspraken gemaakt worden. Hoe meer mensen te maken hebben met deze aantasting, des te sterker dient de binding van de afspraak te zijn. Dat is de functie van bijvoorbeeld waarden, normen en regels. Vaak worden deze belangrijke en bindende afspraken in een wet of een regeling vastgelegd. Vrijheid van handelen mag nooit een inbreuk maken op de universele principes van het leven welke bovenstaand zijn genoemd. Deze universele principes zijn immers altijd verheven boven het eigenbelang van mensen, ook al handelen zij vanuit het vrijheidsprincipe. De principes van het leven dienen altijd bewaakt en beschermd te worden.

Het aantasten van de vrijheid van medemensvrijheden door egocentrisme, zoals angst, afgunst, macht, gewin, haat, jaloezie en tirannie zijn ernstige vergrijpen die onmiddellijk gestopt en bestreden moeten worden. Zoals alle handelingen die de universele principes aantasten, zullen ook deze handelingen van de egoïstische mens, hevige tegenkrachten oproepen die tot chaos en destructie zullen leiden. 

Vrijheid van mensen die samenleven in een groep, stad of land vraagt om een zorgvuldige harmonie van handelingen die gebaseerd zijn op de universele principes. Het is een belangrijke taak van de mens om dit evenwicht te zoeken en te handhaven. Het is de opdracht aan de mensheid een samenleving te bouwen waarin alle mensen in vrijheid een menswaardig en respectvol leven kunnen leiden.



Niemand heeft het recht om uit eigenbelang zijn wil op te leggen aan anderen. Wel is de mens gehoorzaamheid verschuldigd aan functionarissen aan wie op een democratische wijze de macht en verantwoordelijkheid is gegeven de universele principes van het leven te beschermen. 

Vrijheid is een belangrijk principe dat mensen op een zorgvuldige, waardige en verantwoorde wijze kunnen gebruiken en moeten beschermen om een goed en betekenisvol leven te hebben. Dat maakt vrijheid zo waardevol. 

Het is daarom de opdracht aan alle mensen om te staan voor de vrijheid van alle mensen en deze te beschermen tegen mensen of omstandigheden die deze vrijheden aantasten of in gevaar brengen”. 


Helmoed Wierda
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