Essenties van het Leven
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Rechtvaardigheid


'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. De dagen daarna ging het verder en nu is rechtvaardigheid aan de beurt. Het volgende werd mij verteld. 


“Wat is rechtvaardigheid? 

Rechtvaardigheid is het vermogen dat mensen hebben ‘gekregen’ om te kunnen oordelen over ‘goed en kwaad’. Ieder mens is intuïtief in staat onderscheid te maken tussen het ‘goede en het kwade’ en daar zijn handelen op af te stemmen. Ieder mens is van nature rechtvaardig.

Rechtvaardigheid biedt ‘de weg’ voor de oplossing van een conflict. Bij rechtvaardigheid staat niet alleen de oplossing centraal, maar ook het proces waarlangs de oplossing tot stand komt. De juiste oplossing is altijd het gevolg van een rechtvaardig proces. Rechtvaardigheid toetst het handelen aan de universele principes, wetten, regels en belangen. Dit is een hiërarchische volgorde waarbij de universele principes van de hoogste orde zijn. De rechtvaardige toetsing geeft inzicht in de wenselijkheid, de juistheid en het bestaansrecht van een menselijke handeling. Meestal is rechtvaardigheid vereist wanneer de vrijheden van individuen of groepen conflicteren.

De eerste toets van rechtvaardigheid is die van het ‘goed en het kwaad’. Wanneer een handeling bijdraagt aan de zelfontwikkeling van de mens dan is het ‘goed’. In het geval de handeling afbreuk doet aan de menselijke ontplooiing dan is het ‘kwaad’. Iedere mens is in staat deze toets te doen. Ieder mens is immers intuïtief in staat antwoord te geven op vragen van ‘goed en kwaad’. 

Wanneer een conflicterende handeling niet onder het ‘kwade’ valt, dan is een tweede toets van rechtvaardigheid nodig. De handelingen, die tot een conflict geleid hebben, dienen dan getoetst te worden aan de beginselen van de universele principes. Draagt de handeling bij aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, of mededogen of is de handeling schadelijk voor deze principes?  Deze toets kan een mix aan inzichten opleveren die de betrokkenen in staat stellen hun conflict op een rechtvaardige wijze op te lossen. Wanneer betrokkenen niet in staat zijn deze oplossing te vinden, dan moeten zij aan onafhankelijke en wijze mensen vragen de inzichten om te zetten in een rechtvaardige oplossing van het conflict. Deze oplossing is dan bindend voor de betrokken partijen.

Rechtvaardige oplossingen voor regelmatig terugkerende conflicten van dezelfde aard kunnen een langdurige werking hebben. Dan ontstaat het recht. Het is gevaarlijk om het recht om te zetten in starre regels. Men kan dan geneigd zijn het handelen alleen nog maar te toetsen aan de regel en de fundamentele toetsing aan het ‘goede en het kwade” en vervolgens aan de universele principes achterwege te laten. 

Op dat moment wordt in plaats van de rechtvaardigheid de regel de leidraad voor de oplossing van het probleem. Dat is één van de grootste valkuilen van het menselijke rechtssysteem.

Rechtvaardigheid vindt nooit zijn waarde in de ‘kille’ toepassing van een regel maar in het inzicht dat wordt opgedaan wanneer de handeling wordt getoetst aan het ‘goede en het kwade’, de universele principes en het recht. Dit opgedane inzicht heeft een grote invloed op de zelfontplooiing van de mens. Rechtvaardigheid is dus niet te vatten in starre regels. Dat zal leiden tot het voorbijgaan aan het unieke van ieder individu en situatie. 

Net zoals de zelfontplooiing van de mens een uniek en dynamisch proces is, dient rechtvaardigheid dat ook te zijn. Rechtvaardigheid levert overigens een grote bijdrage aan de ontplooiing van de mens. Ieder mens dient bewust te werken aan zijn innerlijke ontwikkeling. Daarbij hoort dat de mens zich afvraagt of zijn of haar handelen rechtvaardig is. Anders gezegd, bij onderlinge conflicten dient de mens zichzelf eerst de vraag te stellen; "was mijn handelen rechtvaardig?". “Was mijn handeling naar mijn gevoel daarover goed of slecht?" Heb ik de universele principes niet geschonden?". Het vermogen om op die vragen een eerlijk antwoord te geven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de mens. De principes van de liefde, respect en de vrijheid vragen dat bij conflicten ieder mens de oorzaak en oplossing van het conflict eerst bij zichzelf onderzoekt. 

De conflicten zullen vaak het gevolg zijn van ‘innerlijke tegenstrijdigheden’ die niet in harmonie gebracht kunnen worden met de universele principes. De oplossing van het conflict ligt altijd binnen het bereik van de betrokkenen zelf, wanneer deze bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen door naar ‘binnen’ te kijken. Dat maakt de ‘kunst van rechtvaardigheid’ tot een uniek, persoonlijk en dynamisch proces waarbinnen de betrokkenen in de eerste plaats zelf een belangrijke rol spelen. 

Onpartijdige en wijze mensen dienen een oplossing te geven, wanneer mensen niet in staat zijn het onderling eens te worden. Bij het oordeel is het belangrijk dat mee ‘gewogen’ wordt of de betrokken mensen verantwoordelijkheid hebben getoond omdat zij oprecht geprobeerd hebben ‘tot inzicht’ te komen. Dit moet in een rechtvaardig proces gehonoreerd te worden. Er mag geen enkel pardon getoond worden aan mensen die op een egocentrische wijze vanuit het ‘kwade’ hebben gehandeld en op een bewuste wijze de universele principes van het leven hebben geschonden.  Nogmaals, hier geldt geen enkel pardon. In die situatie eist de rechtvaardigheid een hard oordeel van wijze mensen ter bescherming van de ‘universele energie van het leven’! 

In een ‘rechtvaardige” samenleving beschermen en bekrachtigen mensen op een onpartijdige wijze het ‘goede’ en bestrijden en begrenzen zij ‘het kwade’. Dat doen zij door te staan voor de universele principes van het leven en de waarden van de rechtsstaat. Dat doen zij door de rechtsorde te beschermen en mensen te helpen die in nood zijn. Dat vraagt van mensen dat zij vaardig zijn in ‘morele oordeelsvorming’. 

Een samenleving, waarin mensen in liefde en vrijheid zichzelf kunnen zijn, is altijd rechtvaardig”.
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In die samenleving wil ik leven!  
  



Helmoed Wierda
(1994)
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