Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Liefde  


'Leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. De dagen daarna ging het verder en als eerste is Liefde aan de beurt. Ik vraag wat Liefde is en het antwoord komt in mijn hoofd. De stem zegt; 

“Wat is Liefde? Eigenlijk is het gek dat je over deze vraag moet nadenken. Liefde is immers ‘de adem van het leven’ en jij moet nadenken over wat liefde is. Dat is vreemd, heel vreemd. Liefde is universeel en nadenken over universele zaken is blijkbaar niet iets normaals voor jou. Maar gelukkig is een mens nooit te oud om te leren.

Liefde is de basis van al het leven, van vooruitgang en van sterven. Liefde ontstaat uit de combinatie van het gevoel volledig gerespecteerd en geaccepteerd te worden samen met een gevoel van verbondenheid. Liefde kan ‘afhankelijk zijn of onafhankelijk’.

‘Afhankelijke’ Liefde ontstaat wanneer je het oprechte gevoel krijgt dat een ander mens je volledig respecteert en accepteert, zonder daar en eis of voorbehoud aan te verbinden. Daarmee krijg je het gevoel te mogen zijn wie je bent. Liefde geeft je dan een gevoel van veiligheid en waardering en het geeft je het vertrouwen dat je het leven mag leiden dat bij jou hoort. Op die manier gezien is de ‘afhankelijke liefde’ een soort spiegel. Ik noem het ‘afhankelijke liefde’ omdat je vaak een ander mens nodig hebt voor een reflectie van liefde, respect en waardering voor jouw als persoon. Die reflectie maakt in jezelf een oerkracht vrij die een belangrijke basis is voor je ontwikkeling van je zelfbewustzijn en het wakkert de liefde voor jezelf aan. Door dat gevoel kun je zelfs van die ander gaan houden, omdat die dat gevoel in je wakker maakt. Je voelt dus als het ware de liefde voor jezelf via de ander! Dit is wel een kwetsbare vorm van Liefde omdat je iemand anders nodig hebt om deze vorm van liefde voor je zelf te ervaren.

Wanneer je zover bent dat je van jezelf houdt en jezelf volledig accepteert zoals je bent, dan ben je niet meer afhankelijk van een ander om een gevoel van liefde in jezelf op te wekken. Op dat moment ben je de ‘bron van eigenliefde’ geworden en ben je van niemand meer afhankelijk om liefde te krijgen en te geven. Een mens die over het vermogen van de ‘onafhankelijke’ liefde beschikt is in staat om veel liefde te geven aan anderen. Deze liefde komt immers voort uit jezelf en is de meest zuivere vorm van liefde. Jij bent de bron van liefde geworden!

Gevoelens van liefde kunnen (ongekende) krachten oproepen. Door deze krachten ben je in staat (en voel je de vrijheid) om jezelf, zonder de hulp van anderen, te kunnen ontplooien en je leven in te vullen zoals dat voor jou de bedoeling is. Dat maakt Liefde tot de belangrijkste energiebron voor de ontplooiing van de mens en dat is waarom de mensen op aarde zijn. 



Nu zal je begrijpen waarom Liefde één van de belangrijkste universele principe van het Leven is. Wees je steeds bewust dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van de hele mensheid wanneer je oprecht en zonder voorbehoud liefde aan andere mensen schenkt. Dat is nogal wat!

Het is belangrijk dat je beseft dat Liefde ook allerlei emoties oproept. Voorbeelden daarvan zijn warmte, begeerte, hartstocht, vrijheid, jaloezie, blijdschap en verdriet. Zolang deze emoties de universele principes dienen is liefde een oerkracht van leven. Denk maar eens aan wat de liefde voor een kind kan oproepen bij ouders of waartoe een mens in staat is als een geliefde in problemen komt of als mensen in nood verkeren. Dan zijn mensen letterlijk in staat om ‘bergen’ te verzetten.

Zodra de emoties, welke worden opgeroepen door de Liefde, een negatieve lading krijgen omdat deze worden gebruikt om de belangen van je ego te dienen, dan bestaat het gevaar dat liefde zal leiden tot woede, wanorde, chaos, paniek, teleurstelling, verdriet, destructie of zelfs de dood. De kracht van de universele liefde is enorm. Maar ook de kracht van de ‘egocentrische liefde’ is gigantisch. Denk maar aan het begaan van een moord uit liefde, de zogenaamde ‘crime passionel’ of het voeren van een oorlog uit de liefde voor je vaderland.

Het is ook belangrijk dat je beseft dat Liefde paradoxaal kan zijn. Deze paradox kan ontstaat wanneer je een ander mens nodig hebt om een gevoel van liefde in jezelf op te wekken. Door de bevestiging door de ander dat deze jou respecteert kan er bij jou een gevoel van liefde voor die ander ontstaan. Als dat gebeurt dan heb je die ander dus klaarblijkelijk nodig om de liefde (respect en acceptatie) voor jezelf te kunnen voelen. Dit kan zelfs leiden tot een staat van verliefdheid.

Verliefdheid is een (vaak) korte en (meestal) heftige emotie waarin je een groot gevoel van warmte, acceptatie, waardering en respect van de ander voelt. Deze emotie is in staat grote lichamelijke, emotionele en geestelijke krachten vrij te maken. Wanneer deze emotie een blijvend karakter krijgt dan zal de verliefdheid overgaan in een stabiele vorm van liefde.

Liefde kan dus veel energie vrijmaken die een zeer belangrijke rol speelt voor de zelfontwikkeling van iedere mens en de verbinding tussen mensen. Deze zelfontwikkeling is de belangrijkste taak voor mensen. Verbinding tussen mensen op basis van liefde zorgt voor warmte en bescherming en biedt mensen een veilige plek om zichzelf te kunnen ontplooien.

Besef je goed dat als je mensen doelgericht en bewust onthoudt van liefde dat je daarmee één van de grootste wandaden tegen de mensheid begaat! Immers, wanneer je een medemens bewust liefde onthoudt dan is de kans groot dat het zelfrespect van die ander wordt ondermijnd. Wanneer deze persoon niet beschikt over voldoende ‘eigenliefde’ dan is het gevaar aanwezig dat het bewust onthouden van liefde zal leiden tot een geestelijke, emotionele en lichamelijke destructie van degene van wie de liefde onthouden wordt. Dit is een grote wandaad tegen de “Essentie van het Leven van de mens!”

De liefde voor het AL is het krachtigste verbond dat de mens kan aangaan. Het AL is immers in alles verbonden met de mens, de aarde, de natuur en de kosmos. De Liefde van het AL is onmetelijk en onvoorwaardelijk. Het is de bron van waaruit al het leven ontstaat en weer terugkeert.

Het is Liefde die het leven zo waardevol maakt en het leven op een steeds hoger plan brengt.”


Helmoed Wierda
(1994)
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