Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Menselijke waardigheid.  


'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. De dagen daarna ging het verder en nu is menselijke waardigheid aan de beurt. 

“Menselijke waardigheid is rechtstreeks afkomstig van de ‘goddelijke waardigheid’ en is een verworvenheid die ieder mens bij de geboorte al bezit. Niemand heeft het recht daaraan te tornen!

Menselijke waardigheid is het fundament van het menselijke leven. 

Menselijke waardigheid omvat het volle recht om een volwaardig mens te zijn. Menselijke waardigheid is het recht op liefde, het recht op voldoende voedsel en water, het recht op geestelijke- en lichamelijke integriteit, het recht op voortplanting, het recht op welzijn en gezondheid, het recht tot het maken van keuzen, het recht op ontplooiing van talenten, het recht op vrijheid, het recht op veiligheid, het recht om te kunnen zijn wie je bent of wilt zijn, het recht op het dragen van verantwoordelijkheid, het recht op warmte en geborgenheid en het recht op een huis. Al deze rechten dienen de kosmische opdracht van de mens. Ieder mens dient zichzelf te ontplooien met als uiteindelijk doel het leven op een hoger plan te brengen. Steeds maar weer, zonder einde, op weg naar geluk, liefde en bevrijding, op weg naar het AL.

Menselijke waardigheid is één van de principes van het hoogste niveau. Liefde is het hoogste principe omdat liefde de ‘weg’ wijst naar de volledige ontplooiing van de mensheid op weg naar het allerhoogste geluk. Menselijke waardigheid is het ‘plaveisel’ van deze weg. 

Niemand heeft het recht het plaveisel open te breken of het te beschadigen. Alle mensen hebben de plicht en de taak het plaveisel in goede staat te houden. Hoe volmaakter de menselijke waardigheid, des te beter zal de liefde haar taak kunnen volbrengen omdat de liefde haar krachten volledig kan richten op de ontwikkeling van de mensheid. Alleen in een menswaardige omgeving heeft de mens de keuze zijn of haar ‘zelf’ te ontwikkelen.

Wanneer afbreuk gedaan wordt aan de menselijke waardigheid is het egocentrisme van de mens werkzaam. Alleen uit een behoefte aan macht en het dienen van het eigenbelang is de mens bereid de waardigheid van zijn medemens aan te tasten. Mensen die dat doen handelen op basis van angst, eigenbelang, hebzucht en onwetendheid. 

Menselijke waardigheid is een universele verworvenheid. De aantasting van de menselijke waardigheid door het egocentrisme van mensen, in welke vorm dan ook, zal een enorme negatieve tegenkracht opwekken. Mensen die weigeren in te zien dat de menselijke waardigheid een universeel recht is waarmee niet gemarchandeerd kan worden, zullen uiteindelijk altijd geconfronteerd worden met chaos en destructie. Deze worden veroorzaakt door de afbrekende tegenkrachten welke door het egocentrisme worden opgewekt. Deze destructieve krachten zullen afnemen en oplossen naarmate de menselijke waardigheid beter staat is zijn universele status aan te nemen!


Oorlogen, hongersnoden, onderontwikkeling, het onthouden van liefde en warmte, armoede en onderdrukking zijn voorbeelden van deze egocentrische manifestaties, welke altijd zullen leiden tot vormen van mensonwaardigheid. Het is de universele taak van ieder mens deze destructieve krachten te bestrijden en deze om te zetten in handelingen die leiden tot menswaardigheid. 

Als de mens nalaat te handelen wanneer er sprake is van een (collectieve) afbreuk aan de menselijke waardigheid van hun medemens dan zal het universum een tegenkracht opwekken. Deze verwoestende kracht wordt ‘gevoed’ door de mensen die lijden als gevolg van mensonwaardige omstandigheden. Deze tegenkracht kan zo groot worden, dat deze een bedreiging kan gaan vormen voor het voortbestaan van de mensheid.

Het is daarom de opdracht aan alle mensen de menselijke waardigheid in de samenleving te bevorderen, te benutten en te beschermen. Het is de opdracht aan ieder mens om naar vermogen bij te dragen aan de vorming van een samenleving waarin alle mensen een menswaardig leven kunnen leiden. Ieder mens is vrij om te kiezen in welke mate hij zijn menselijke waardigheid laat manifesteren.

Het beschermen van de waarden van de rechtsstaat heeft als hoger doel het dienen en beschermen van de menselijke waardigheid”. 

Ik ben een gelukkig mens dat ik in een democratische rechtsstaat leef. 

· 
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