Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

De werking van de principes van het leven.


'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. Wat is nu de werking van de universele principes op het leven van de mensen?  Het volgende werd mij verteld. 

“Hoe werken de principes van het leven? Allereerst is van belang te beseffen dat deze principes een universele en kosmische (goddelijke) werking hebben. Dat betekent, dat de zeven principes een alles omvattende en altijd geldende werking hebben op het leven van alle mensen. Wie bewust in strijd handelt met de principes kent geen respect voor het ‘hogere’, het leven in zijn volle omvang. Waar het voor de mens om gaat is zijn of haar ‘zelfverwerkelijking’. Ieder mens heeft de innerlijke opdracht zichzelf ten volle te leren kennen, het beste uit zichzelf te halen en al zijn talenten en krachten te benutten en in te zetten voor het leven, voor het ‘hogere” voor het ‘AL’. 

Tijdens het ‘aardse leven’ wordt de mens geconfronteerd met de ‘uitdagingen van het leven’. Deze uitdagingen hebben veelal de vorm van tegenstellingen; liefde versus haat, goed versus kwaad, licht versus donker, vrolijk versus depressief, arm versus rijk, oorlog versus vrede, gezond versus ziek en oud versus jong zijn hier voorbeelden van. Hoe ga je als mens om met deze tegenstellingen?  

De mens verwerft wijsheid wanneer hij deze tegenstellingen ‘innerlijk’ weet op te lossen door het ‘goede’ te doen. Hoe wijzer de mens wordt, des te sterker zal op aarde de Liefde zich manifesteren. Het allerhoogste doel is dat de mens vanuit zijn eigen kern bijdraagt aan de liefde die 
‘AL-omvattend’ is. Dan zal op aarde de kosmische vrede, liefde en wijsheid geboren zijn en zullen de mensen zich weer volledig verbonden voelen met het ‘Goddelijke’. God is liefde.

Met de opgedane wijsheid ‘voedt’ de mens zichzelf en daarmee de totaliteit van het leven. Dit draagt bij aan, zowel de individuele als de universele, ‘zelfverwerkelijking’. Centraal staat dat ieder mens uniek is en het besef dat alles met elkaar samenhangt. Alleen de mens die zich daadwerkelijk overgeeft aan het ware doel van het leven, is daadwerkelijk in staat te transformeren en een hoge graad van zelfverwerkelijking te realiseren. 

De mens dient zijn eigenheid in alle vrijheid te kunnen ontplooien. Dit is een uniek en individueel proces. Door de universele ‘wet van verbondenheid’, is het ontwikkelen van de ‘menselijke uniekheid’ ook een proces van de gehele mensheid en zelfs van het universum. Het heelal en de aarde bieden de mens mogelijkheden zijn proces te doorlopen, waarbij de polariteit van het leven allerlei tegenstellingen zal aanbieden die in harmonie gebracht dienen te worden. De weg naar de harmonie laat de wijsheid geboren worden en zal leiden naar een ‘leven van liefde’.

Zelfverwerkelijking leidt tot zelfrespect. Dit geeft een energie die voortkomt uit een gevoel van liefde voor de eigen persoonlijkheid. Zij die deze ‘eigenliefde’ bezitten, tonen vanzelfsprekend respect en liefde voor het gehele leven en zijn in staat onbaatzuchtige liefde te geven. Deze liefde is belangrijk voor de zelfverwerkelijking van anderen die nog niet over voldoende zelfrespect beschikken.

Zelfontplooiing is voor de mens een moeizaam en zwaar proces. Zelfrespect lijkt minder vaak aanwezig te zijn bij de ‘moderne’ mens. In deze tijd lijken veel mensen voor de ‘verkeerde’ levensweg gekozen te hebben. Wanneer de keuze strikt beperkt blijft tot de ‘weg van materialisme en egocentrisme’ dan zal deze weg leiden tot een ‘verstarring, verharding en afbraak’ van het leven. En dat is gaande. De dominante en toenemende behoeftes van het ego leiden tot een manier van leven die steeds meer ‘in strijd’ komt met de universele principes van het leven. Het ego staat bij die mensen centraal en zij lijken daarbij de belangen van hun medemensen, de aarde of de natuur uit het oog te verliezen. De verbinding tussen mensen lijkt daarmee steeds meer verbroken te worden. Dit egocentrische gedrag leidt onvermijdelijk tot ‘menselijke verval’ en het zal schadelijk zijn voor de aarde en de natuur. Deze schadelijk ontwikkeling is ingezet en wordt steeds zichtbaarder. Kijk maar naar de toenemende polarisatie tussen mensen, oorlogen en toenemende conflicten tussen bevolkingsgroepen en zelfs landen. Natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen, natuurbranden en extreem weer, zijn aan de orde van de dag. De natuur staat meer en meer onder zware druk door het egocentrische- en zeer onverstandige gedrag van mensen. De spanningen in de wereld en bij ‘onze aarde’ nemen zichtbaar en voelbaar toe. Dit is uitermate zorgelijk en dient omgebogen te worden. Het zelfrespect, de menselijke waardigheid, het voortbestaan van de mensheid staan daarmee onder een steeds grotere druk en dit roept een negatieve en schadelijke energie op. Deze energie leidt tot verval, chaos en destructie en dat is niet de bedoeling van het aan de mens geschonken ‘leven’. 

De mens staat in deze tijd voor de dringende opgave de ‘juiste weg’ te vinden. De universele principes van het leven zijn voor de mens beschikbaar als belangrijke bakens. Door te leven volgens de principes van het leven zullen inzichten ontstaan die de mens kunnen helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Voor deze tijd is het van groot belang, dat mensen hun leven leiden aan de hand van de beginselen van liefde, mededogen,(zelf)respect, dienstbaarheid, menselijke waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid! 

Liefde is de basis van het leven, van vooruitgang en van sterven. Liefde is de belangrijkste bron voor het versterken van (zelf)respect van ieder mens en is daarmee de ‘motor’ voor de menselijke ontwikkeling. Liefde voedt alle principes van het leven met kosmische (goddelijke) energie. Besef altijd dat de liefde voor het AL het krachtigste verbond is dat de mens in zijn leven kan aangaan. Het AL is immers in alles verbonden met de mens, de aarde, de natuur en de kosmos. De Liefde van AL is onmetelijk en onvoorwaardelijk. Het is de bron van waaruit al het leven ontstaat en weer terugkeert.

Mededogen, respect, medemenselijkheid en liefdevol begrip voor de ‘strijd’ die ieder mens in zijn leven te voeren heeft, dragen bij aan de persoonlijke groei van mensen. Mededogen en respect zijn specifieke uitingsvormen van liefde tussen mensen die met elkaar in verbinding staan. Bij mededogen ontstaat energie voor zelfverwerkelijking van mensen doordat mensen actief begrip tonen voor- en steun bieden aan de mens die zijn ‘innerlijke strijd’ voert. Deze strijd gaat altijd vooraf aan de volgende fase van de persoonlijke groei van mensen. Respect levert energie voor zelfverwerkelijking doordat de gerespecteerde mens zich volledig geaccepteerd voelt en omdat deze acceptatie hem concreet getoond wordt.

Dienstbaarheid is altijd gericht is op het ‘dienen van een hoger belang dan het eigen belang’ is daarmee is dienstbaarheid een actieve, duurzame en werkzame vorm van de universele liefde. Dienstbaarheid levert de energie voor de gehele ontwikkeling van de mens en voor de bescherming daarvan. Dienstbaarheid biedt de mens een actieve weg naar zinvolheid. Dienstbaarheid biedt de mens de mogelijkheid de belangen van het eigen ego daaraan ondergeschikt te maken. Respect en mededogen zijn vooral gericht op het individu. Dienstbaarheid heeft een meer omvattende werking en dient, naast het individuele belang, vooral het ‘grotere en hogere’ belang. 

Menselijk waardigheid is een ‘goddelijk geschenk’ aan de mens. Ieder mens is een uniek wezen dat onderdeel uitmaakt van het leven. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Omdat de mens een uniek en ‘goddelijk’ wezen is krijgt hij bij zijn geboorte de menselijke waardigheid mee. Deze waardigheid is belangrijk voor ieder mens om zichzelf te kunnen ontplooien. Mensen, aan wie de menselijke waardigheid wordt onthouden of daar niet, of onvoldoende, zelf over beschikken, zijn niet of moeilijk in staat tot ‘ontplooiing van het ‘zelf’ te komen.  
Omdat dit in strijd is met de ‘wetten van de kosmos’ zullen er destructieve ‘tegenkrachten’ ontstaan. Deze kunnen schadelijk, of zelfs gevaarlijk, zijn voor het voortbestaan van de mensheid. 

Vrijheid is eveneens een belangrijke pijler onder de zelfontwikkeling van de mens. Ieder mens is uniek en dient de vrijheid te hebben op zijn eigen manier tot zelfverwerkelijking te kunnen komen. Alleen in vrijheid kan de mens zichzelf ontdekken en tot ontplooiing van zijn krachten en talenten komen.

Rechtvaardigheid is de laatste pijler onder de ontwikkeling van de mens. Rechtvaardigheid wijst de juiste weg tussen het ‘goede en het kwade’. Op de ‘weg naar rechtvaardigheid’ leert de mens belangrijke lessen over zichzelf en over het ‘leven’.  Een leven gebaseerd op rechtvaardigheid biedt de weg tot zelfverwerkelijking.

Dit is het verhaal over de werking van de universele principes van het leven. Besef goed dat de ‘weg van de universele principes’ alle mensen kansen biedt om een steeds hogere graad van ontwikkeling te bereiken en in harmonie te leven met alle andere levende wezens, de aarde en het heelal.
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Is er een mooiere weg denkbaar?
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