Essenties van het Leven
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De kracht van de natuur  

Na een lange en eenzame tocht door de bergen van Kreta breng ik ergens de nacht door op een verlaten strand. Ik probeer de slaap te vatten, terwijl miljoenen sterren ver weg in hun kleinheid mij indrukwekkend aanstaren. De zee maakt op een machtige wijze herrie en ik kan de slaap niet vatten. Opeens slaan de angst en de eenzaamheid toe. Op deze plek besef ik opeens hoe nietig ik eigenlijk ben. Ik wil op de vlucht slaan voor die massale rust. Ik probeer mezelf met witte energie en positieve gedachten een plaats te geven in die massaliteit en dat valt absoluut niet mee. Ik moet proberen één met het geheel te worden zonder mezelf te verliezen. Daarom ben ik hier, om mijn unieke ‘zelf’ volwassen te laten worden. De angst slaat tegen de ochtend om in een lichte vorm van paniek. Ik wil weg, naar huis! Ik tuur over de machtige en prachtige zee en de rust komt langzaam in mij terug. Maar het is een schijnrust, want ik voel dat er nog veel meer staat te gebeuren...... 

Waarom word ik toch zo angstig en onrustig, wanneer ik met de volle kracht van de natuur word geconfronteerd? Eerst de eenzame tocht door de bergen en nu de nacht op het strand. Opeens weet ik het. Het lijkt alsof een stem tot mij spreekt die zegt: “Het is je angst voor het leven. Die angst in jou ontstaat door onvoldoende vertrouwen, zelfrespect en eigenliefde”. Ik voel dat de natuur een ‘stem’ geeft aan de Almacht en deze communiceert rechtstreeks met mijn innerlijke zelf. In de stilte van de natuur zijn er geen filters die de stem van de Almacht kunnen versluieren. 

De natuur en de eenzaamheid brengen mij in contact met deze Almacht die ik altijd wel voelde maar nooit echt heb ervaren. Nu dus wel. Het is intens indrukwekkend en ik voel mij vreemd, kwetsbaar en toch geborgen. Opeens ligt alles in mijn ziel bloot, mijn onzekerheid, mijn angsten, mijn woede, alles. Ik zie opeens in dat als ik in harmonie met de Almacht wil leren leven dat ik dan zal moeten beschikken over liefde en respect voor mijzelf en anderen. Ik besef opeens dat ik ‘deel’ uitmaakt van de Almacht en dat ik er onlosmakelijk mee verbonden ben. Ik ben die Almacht! Ik ben ‘de nietigheid in de grootsheid en de grootsheid in de nietigheid’. Ik ben verbonden met het Al en toch ben ik uniek. Alleen als ik dat begrijp en mij daaraan over durf te geven, dan zal het voor mij mogelijk worden een waarlijk leven te leiden. Ik hoop dat ik dat ooit eens zal leren. Een echt leven leiden. Ik zal de rust in mezelf moeten vinden. Ik moet mijn eigen thuishaven worden. Ik moet leren een volledig onafhankelijk mens te zijn die zich verbonden voelt met de totaliteit van het leven, met het AL Wanneer ik daarin slaag, dan zal ik mij zelfs ‘op de maan’ niet alleen en angstig voelen.

De natuur op Kreta is overweldigend en prachtig. Een wonderschoon samenspel van zon en sterren, lucht, zee, stranden, bergen, rivierbeddingen en bomen. Turend over de zee komt het inzicht tot mij; de mens is gelijk de natuur prachtig, mits hij zijn medemens accepteert zoals die is. Deze waarheid doorstroomt vol energie mijn wezen in en laat mij inzien dat het elkaar accepteren en waarderen één van de belangrijkste principes van het leven is. Het geeft ieder mens de kans een onafhankelijk- en vrij leven gaan leiden waarin hij of zij zichzelf kan ontplooien tot een wezen vol liefde, wijsheid en talenten. 

Ik staar verwonderd voor mij uit en hoor de zee in mijn oren fluisteren; 

“Wanneer jullie op die manier gaan leven dan wordt jullie wereld mooier en beter”!

Helmoed Wierda
(Kreta, Augustus 1994) 
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