Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Respect

'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. Nu is respect aan de beurt. 


“Respect is van een andere orde dan mededogen. Bij mededogen staat de verbintenis met- en het begrip, zonder enig oordeel, voor de innerlijke strijd van de ander centraal. Bij respect heb je eerbied voor dat wat je respecteert in de ander. Door respect te tonen geef je aan dat je de ander volwaardig en zonder oordeel accepteert zoals hij of zij is. Je laat zien dat iemand of ‘iets’ voor jou en anderen van waarde is. 

Respect is wezenlijk voor het leven. Het is de oerbron voor de morele ontwikkeling van de mens. Met respect kom je in een hogere kwaliteit van leven. Respect draagt bij aan de versterking van het zelfrespect. Dit, omdat de gerespecteerde mens zich gewaardeerd voelt om wie en wat hij is. Maar respect zorgt ook voor zorgvuldig en waardenvol handelen.

Om respect te tonen moet je ‘in verbinding’ zijn. De mate van deze verbintenis kan heel verschillend zijn. Respect dient altijd getoond te worden voor de universele principes van het leven, voor mensen, voor dieren, voor de natuur, de aarde, voor de kosmos en voor het ‘Alomvattende’. Respect is van groot belang voor het welzijn van ouderen, voor zieken, voor kwetsbaren, voor jonge kinderen en voor mensen die het psychisch moeilijk hebben of die moed hebben zichzelf (innerlijk) te ontwikkelen en daarvoor hun vertrouwde manier van leven achter zich hebben gelaten.

Respect ‘toon je’ en dat vraagt om een actieve handeling. Door respect laat je de ander actief weten dat je waardering hebt voor het unieke van zijn of haar persoonlijkheid en de omstandigheden waarin deze persoon zijn of haar leven leidt.

‘Respectvol zijn’ gaat verder dan alleen het tonen van respect voor je medemens. Respect is immers een universeel principe en als zodanig verbonden met de Essentie van het Leven. De mens dient respect te hebben voor de aarde, het heelal, de mensen, de dieren en de natuur, kortom voor alles wat door het ‘goddelijke leven’ aan de mens ‘geschonken’ is. 

Mensen die respectloos omgaan met het leven, de kosmos, de aarde, de mensen en de natuur in haar volle omvang, roepen tegenkrachten op die op termijn de krachten van de respectloze mens ver te boven zullen gaan. Er is immers geen vergelijk mogelijk tussen ‘de grote levenskrachten’, de kosmos, de aarde, de natuur en die van de mens. De respectloze mens moet zich dus bewust zijn van het grote gevaar dat ontstaat, wanneer er respectloos wordt omgegaan met het leven. De mens ‘regeert’ immers niet over het leven en heeft dus ook geen zeggenschap of macht over de natuur, de aarde of het heelal. Het ‘leven’ staat de mens toe gebruik te maken van haar mogelijkheden om tot een volwaardige ontwikkeling van zichzelf en de gehele mensheid te kunnen komen. En dat krijgt de mens als een bijzonder en onbetaalbaar geschenk. 


Door een wonder, dat de mens nog niet heeft doorgrond, wordt het leven aan alle levende wezens geschonken. Zo ook aan de mens. Het Al schenkt hen om niet het ‘bewustzijn’ en een ‘lichaam’ om het leven te kunnen ervaren. De aarde ‘rekent’ geen geld voor zuurstof, water en grondstoffen en de natuur doet dat ook niet voor al het voedsel dat zij geeft. De mensen moeten zich daarom bewust zijn van het belang dat zij op een uiterst respectvolle wijze moet omgaan met deze kostbare geschenken van het leven! 

Het is belangrijk dat de mens zich beseft dat het zonder respect behandelen van het leven, op en buiten de aarde, dit zal leiden tot een tegenkracht van ‘het leven’. Het AL, de kosmos, de aarde en de natuur zijn uiterst geduldig en hebben het beste met de mens voor.  Maar als de mens volhardt om respectloos te blijven omgaan met deze ‘grote en machtige donateurs’ van het leven dan dient zij zich te beseffen dat de opgeroepen tegenkrachten kunnen leiden tot een bedreiging van de (respectloze) mensheid”. 


Toon respect voor alles wat leeft of is!  Dan zal het ‘leven’ zijn wonderen blijven schenken.
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