Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Mededogen  


'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. Ik vraag wat mededogen is en ik krijg als antwoord: 

“Wat is mededogen? Mededogen is een actieve uitingsvorm van liefde. Uit liefde en verbondenheid wordt bij mededogen actief begrip getoond voor een medemens die een ‘innerlijke strijd’ voert tijdens zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en die daaronder lijdt. 

Mededogen betekent vooral het actief steunen van mensen die daarin vastgelopen zijn. Zonder oordeel er zijn en vooral luisteren. Mededogen betekent dat je ‘in volle aanwezigheid’ er bent voor iemand die geconfronteerd wordt met de consequenties van de onvolkomenheden van het eigen ego en die probeert zijn innerlijke problemen en tegenstellingen te begrijpen en op te lossen. 

Mededogen is nooit het overnemen van die ‘innerlijke’ strijd. Dat is immers niet mogelijk. 

Mededogen wekt door het tonen van empathie voor ‘innerlijk’ strijdende mensen een energie op die hen steunt bij het volharden van hun persoonlijke en innerlijke strijd. Voor die ‘strijd’ is veel energie, volharding en moed nodig. Door mededogen te tonen laat je de ‘innerlijk strijdende mens’ weten dat je meevoelt, dat je begrijpt, dat je openstaat voor het verdriet, de kwaadheid of de angsten. Je zult de ‘onvolkomenheden’ van de ander nooit veroordelen. Mededogen tonen is begrip hebben voor het ‘lijden’ van de innerlijk strijdende mens.

Mededogen is niet ‘de weg’ wijzen, want wij kunnen de weg niet wijzen aan een ander. Wel kan je vanuit mededogen informatie geven en een ‘spiegel’ zijn. Zo kan je bijvoorbeeld informatie geven over de ‘werking van de universele principes’. Daarmee kan bij de ‘innerlijk strijdende’ mens een nieuw inzicht ontstaan waarmee hij zijn innerlijke tegenstellingen of problemen kan begrijpen en zelfs oplossen.

Mededogen wekt dus een energie op die aan de "innerlijke strijders" de kracht geeft om door te gaan, omdat deze zich ‘gehoord en gezien’ voelt. Mededogen draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing en de groei van het zelfrespect van mensen. Dat is waarom mededogen behoort tot de universele principes van het leven. 

De energie van mededogen werkt alleen voor mensen die inzien dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun probleem en dat de oplossing daarvan in zichzelf gelegen is. Mededogen werkt niet voor de mensen die de schuld van de strijd met het bijbehorende lijden buiten zichzelf plaatsen of zelfs een ander de schuld geven voor zijn of haar lijden. Voor deze mensen is er geen hoop zolang zij die egoïstische levenshouding blijven hanteren. Bij deze mensen werkt mededogen verkeerd, omdat zij het door het getoonde mededogen het gevoel krijgen ‘gelijk te hebben’ met het buiten zichzelf zoeken van de schuldige. Dan gaat mededogen contraproductief werken en kan een 'jij-bent-de schuld-samenleving' ontstaan. Dat mag niet gebeuren. 




Mensen die anderen ‘de schuld’ geven voor de eigen innerlijke problemen werken vanuit hun ego in tegen de universele principes. Door de ander ‘de schuld’ te geven, voor iets waar die ander helemaal niets aan kan doen, tonen zij geen liefde en respect. Deze handelswijze kan zelfs leiden tot een inbreuk op de vrijheid van de ander. Voor deze mensen werkt mededogen dus niet. Deze mensen moeten leren dat zij hun ‘innerlijke strijd’ nooit kunnen oplossen vanuit hun ego, maar dat zij boven hun ego kunnen uitstijgen als zij zich laten leiden door de universele principes van het leven.

Tot slot een aantal voorbeelden. Mensen tonen mededogen als zij mensen die in de war zijn of die in het leven aan het dwalen zijn en vreemd gedrag vertonen, de helpende hand reiken. Zij tonen mededogen als zij een praatje maken met eenzame- of zieke mensen om de vinger aan de pols te houden of het wel goed met ze gaat. Zij tonen mededogen als zij niet onmiddellijk ingrijpen als mensen een psychische strijd in zichzelf voeren. Beter is met een liefdevolle aandacht deze mensen bewegen hulp te zoeken en een ‘luisterend oor zonder enig oordeel’ te bieden. Zij tonen mededogen als zij begrip hebben voor het verdriet van mensen die problemen hebben met het ouder worden of het dragen van hun handicap. Zij tonen mededogen als zij een arm leggen om de schouders van iemand die rouwt om het verlies van een dierbare. 

Mededogen is een vorm van liefde die het leven van mensen kan verzachten op die momenten dat zij het moeilijk hebben. Een samenleving waarin ‘mededogen rijkelijk stroomt’ is een prachtige plek om te leven”.
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