Essenties van het Leven
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Dienstbaarheid  


'leer jezelf over te geven aan de principes van het universum, van het leven. Geef je over aan liefde, aan dienstbaarheid, aan menselijke waardigheid, aan vrijheid, aan respect, aan mededogen en aan rechtvaardigheid. Dit zijn de zeven universele principes van het leven.

Op een berg in Kreta kreeg ik deze boodschap. De dagen daarna ging het verder en nu is dienstbaarheid aan de beurt. Ik vraag wat dienstbaarheid is en het antwoord komt in mijn hoofd. 

“Waarlijke dienstbaarheid is een levensinstelling die voortkomt uit de liefde en niet uit verwachting. 

Je weet nu dat liefde de grote ‘motor’ achter de zelfontplooiing van de mens is. Dienstbaarheid is één van de belangrijkste principes voor de mens om liefde in het dagelijkse leven vorm te geven. Dienstbaarheid betekent dat je, om invulling te kunnen geven aan de liefde voor andere mensen, jouw talenten en kracht ten dienste stelt aan het realiseren van zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de mensheid. Natuurlijk doe je dat in alle bescheidenheid, maar laat jouw inzet maar één van de druppels zijn die samen de ‘zee van de verbonden mensheid’ vormen. 

De verscheidenheid aan vormen van dienstbaarheid is groot. Je kan niet alleen dienstbaar zijn aan je medemens, maar ook aan de natuur, aan de Aarde, aan de samenleving en aan de geestelijke wereld. Het is ook belangrijk te beseffen dat je aan jezelf dienstbaar kunt zijn als je dat nodig hebt voor je innerlijke ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door tijd voor jezelf te nemen of door grenzen te stellen.

Dienstbaarheid zet voor jezelf 'iets anders voorop' en maakt dat belangrijk met als doel 'de ander' te helpen en te steunen wanneer dat nodig is. Je kan ook zeggen dat dienstbaarheid je eigen ego meer in de schaduw zet, omdat er een hoger belang is om iemand anders te helpen. Dienstbaarheid geeft energie aan de ontwikkeling van 'de ander' wanneer dat nodig is. 

Tegelijkertijd leert dienstbaarheid ons 'het belang van het eigen ego' minder belangrijk te maken en daardoor wordt de kracht 'van de goddelijk vonk' in onszelf sterker en sterker. Het ego is immers een 'gordijn' dat het licht van de goddelijke vonk in ieder mens verduistert. Dienstbaarheid trekt dat gordijn stukje voor stukje verder open waardoor het licht in ons steeds helderder zal gaan schijnen en werken. 

Het is geen makkelijke opgave om waarlijk dienstbaar te zijn, want het ego vindt het niet fijn om een stapje terug te moeten doen en zal zich daarom verzetten. Het herkennen en overwinnen van deze 'innerlijke strijd tussen het ego en de wens om dienstbaar te zijn' is van groot belang voor de ontwikkeling van de mensheid. Dienstbaarheid versterkt immers de goddelijke vonk in ieder mens en laat deze steeds sterker en krachtiger worden met als resultaat dat de liefde op Aarde tussen alle levende wezens zal kunnen groeien en bloeien.  

Dienstbaarheid komt voort uit liefde, uit het ‘hart’. Dienstbaar zijn overstijgt de belangen van het eigen ego. Dat betekent niet dat de belangen van het eigen ego niet tijdelijk vooropgesteld kunnen worden als dat nodig is. Zeker wel, want mensen hebben ook eigen behoeftes. Echte dienstbaarheid is gericht op de realisering van belangen die groter zijn dan die van je ego, maar het kan ook zo zijn dat je eigen ontwikkeling voorop dient te staan.

Dienstbaarheid gaat uit van liefde en vrijheid; je kunt het niet opdringen. Respect voor- en de vrijheid van- de mens om zijn eigen keuzen te kunnen maken, staan centraal. Het opdringen van hulp aan mensen, die dat niet willen of die daar niet omvragen, is geen echte dienstbaarheid. Dan is je ego aan het werk dat zichzelf wil verheerlijken en constant wil laten zien hoe goed het is. Daarom is het van belang altijd te toetsen of de handelingen die je verricht voor iemand anders een toevoegende waarde hebben en gewaardeerd worden. Pas dan heeft je inzet een dienstbaar karakter!

Dienstbaarheid geeft energie en draagt bij aan de kwaliteit van het mens-zijn. Stel je voor dat veel mensen bewust samenleven vanuit een dienstbare instelling dan wordt het leven een ‘luxe hotel’ waar het goed is! Het voorbeeld van een hotel noem ik niet voor niets. Het succes in het bedrijfsleven wordt bepaald door een klantgerichte en dienstbare instelling. Dit zijn in het bedrijfsleven één van de belangrijkste principes om te kunnen overleven. Waarom begrijpen mensen dan niet dat ook dienstbaarheid één van de belangrijkste voorwaarden is om als mensheid te kunnen overleven? We vinden het prettig in een hotel te verblijven waar je als klant het gevoel hebt dat jouw welbevinden belangrijk is voor het personeel van het hotel, dat je gezien wordt als een belangrijk mens die met respect behandeld dient te worden en waar men ernaar streeft positief te reageren op je wensen en verlangens. Voor een dergelijk hotel ben je vast bereid een goede prijs te betalen. Stel je eens voor dat een dienstbare maatschappij een ‘groot en luxe hotel’ zou kunnen zijn waar het leven goed en plezierig is omdat iedereen daar tot zijn recht kan komen. Is dat geen mooie gedachte?

Dienstbaarheid is een levenshouding die, naarmate je meer van jezelf houdt, minder energie kost. Wanneer je weinig zelfrespect hebt, dan gaat je energie vaak zitten in het oplossen van zaken die je eigenliefde in de weg staan. Je hebt het dan te druk met je eigen angsten, onzekerheden en blokkades. Je hebt nog te veel de liefde van anderen nodig om te kunnen existeren. Zelfzucht mag nooit aan de basis van dienstbaarheid staan, maar het is goed te weten dat je met dienstbaarheid ook jezelf een dienst bewijst. Door een dienstbare houding zullen anderen zich gewaardeerd voelen. Dat zal, net als bij liefde, een positieve energie en waardering oproepen voor de ander die dienstbaar is. Op dat moment sluit de cirkel van energie zich, want dit is weer net de energie die jij op dat moment kunt gebruiken om te kunnen werken aan de ontwikkeling van je eigen zelfrespect en de liefde voor jezelf. 

Mensen die vanuit hun ‘hart’ dienstbaar zijn leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het gehele leven”.

Helmoed Wierda
(1994/2026)

Andersom werkt dat niet. Wanneer je alleen een dienstbare houding aanneemt om je eigen behoeftes te versterken dan loop je een grote kans dat deze instelling contra productief zal werken. Zeker wanneer je eigen dienstbare gedrag gaat opdringen aan de ander en niet toetst of die ander wel behoefte heeft aan jouw hulpvaardige gedrag. Dan ben je bezig te voldoen aan de bevrediging van je eigen behoeftes. Dat gedrag is herkenbaar bij sommige hulpverleners die zo goed weten wat het beste voor de ander is en die met tomeloze energie hun hulp opdringen. De verontwaardiging is vaak groot wanneer het ‘slachtoffer’ aangeeft niet van die hulp gediend te zijn.

Als ik deze gedachten over dienstbaarheid op mezelf laat inwerken dan kom ik tot de conclusie dat ik een dienstbaar mens wil proberen te zijn. Ik vraag mezelf wel af hoever je moet gaan met dienstbaar te zijn aan negatief ingestelde mensen. Ik denk dat negatief ingestelde mensen een groot tekort hebben aan zelfrespect en eigenliefde. Dienstbaarheid voor deze mensen is van wezenlijk belang om hun te helpen uit hun neerwaartse spiraal van zelfbeklag en negativisme te stappen. Deze vorm van dienstbaarheid is niet makkelijk. Het vraagt de kunst om je zelf bewust af te schermen van de negatieve energie die zich zeker op jou kan gaan richten. Ik stop met dienstbaar op het moment waarop de ander structureel bezig is de universele waarden van het leven, als bijvoorbeeld respect, liefde of vrede, met voeten te treden. 

Op dat moment gaat de bescherming van mezelf of van de universele principes vóór het individuele belang van degene die een beroep doet op mijn dienstbaarheid. Sterker nog, op dat moment zal mijn dienstbaarheid gaan bestaan uit het bestrijden van de mens die mijzelf of de universele principes wil aantasten met zijn negatieve energie. Het toestaan van deze negatieve energie zal immers een remmende of zelfs een vernietigende werking hebben op de ontplooiingsmogelijkheden van de mensheid en dat is naar mijn mening in strijd met de ‘grote’ opgave van het leven. En dat mogen we nooit toestaan! 
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