Wijst Kerst ons op de ‘weg van de hoop’?

Kerst is voor veel mensen een feestelijke tijd van licht en vrede. Mensen en families komen bijeen en vieren samen hun verbondenheid. Het zijn dagen van warmte en aandacht voor elkaar, vaak onder het genot van een drankje of rondom een tafel vol heerlijk eten of de kerstboom. Tijdens de kerstdagen lijken wij wat meer aandacht voor elkaar te hebben en staan wij stil bij mensen die het minder goed hebben, die honger hebben, die eenzaam zijn of die zelfs met elkaar in oorlog zijn. Het lijkt wel of tijdens de kerstdagen ons hart een beetje meer opengaat om liefde te geven of te ontvangen. We kijken meer om naar mensen die eenzaam zijn, geven meer aan goede doelen of delen soep uit aan daklozen.  Kerst is al eeuwenlang voor veel mensen een bijzondere tijd.
Kerst heeft een Christelijke oorsprong. Het Christendom leert ons dat Jezus, die later Jezus Christus werd, tijdens de Heilige Kerstnacht naar de aarde ‘afdaalde’. Zijn geboorte wordt met kerst jaarlijks gevierd door de Christenen. Op zijn dertigste levensjaar heeft de ‘goddelijke Christus’ zich in de mens Jezus belichaamd toen hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan. 3 jaar later ‘stierf’ Jezus Christus aan het kruis en op dat moment werd volgens het Christendom de Christus als het geweten van de mens geboren. Vanaf dat moment is ieder mens in staat zijn geweten te laten spreken om vervolgens in vrijheid het ‘goede’ te doen. 
Hoewel ik niet Christelijk ben opgevoed, vind ik het een verhaal van de Kerst hartverwarmend en intrigerend. De kerstdagen zijn, voor gelovigen en niet gelovigen, iets bijzonders.  Tijdens de Kerst lijken ons geweten en onze liefde voor onze naasten meer op de voorgrond te treden en dat geeft een hoopvol gevoel.
Maar hoe gaat het met ons ‘geweten’ als de kerstdagen weer voorbij zijn? Hoe gaat het anno 2025 met onze liefde, mededogen en respect voor elkaar in het dagelijkse leven? Hoe staat het met onze vrijheid en gevoel van rechtvaardigheid? Zijn wij als individuele mensen hierin gegroeid of wordt ons egocentrisme steeds sterker en dwalen we verder af van de dieperliggende menselijke waarden die de Kerstdagen zo hartverwarmend maken. Gaat het goed met ons of zijn wij aan het dwalen? 
Deze vragen zullen wij waarschijnlijk allemaal anders beantwoorden. Wel is mij duidelijk geworden, dat veel mensen met deze vragen worstelen en zorgen hebben over de antwoorden. Zorgen, die steeds groter lijken te worden.  
Wij zien en voelen allemaal de spanningen in onze wereld dichterbij komen en zelfs toenemen. Mensen voeren op meerdere continenten oorlog met elkaar. Het leed, dat een oorlog met zich meebrengt, is afschuwelijk en onbegrijpelijk. Waarom doen mensen dit elkaar aan en waarom vinden zij het zo moeilijk om in vrede met elkaar te leven? Los van deze oorlogen lijken wij in ons dagelijkse leven steeds vaker geconfronteerd te worden met toenemende en polariserende tegenstellingen zoals; liefde versus haat, goed versus kwaad, geluk versus verdriet, vrolijk versus depressief, arm versus rijk, oorlog versus vrede, gezond versus ziek, oud versus jong en liefde voor de natuur versus misbruik van onze Aarde. Hoe gaan wij om met deze tegenstellingen? 
Al eeuwenlang leren profeten, filosofen en andere wijze mensen ons, dat de mens ‘wijsheid’ ontwikkelt wanneer hij bovenstaande tegenstellingen ‘innerlijk’ weet op te lossen door het ‘goede’ te doen. Wat het ‘goede’ is ontdekt de mens zodra hij met deze tegenstellingen aan de slag gaat om vervolgens met ‘vallen en opstaan’ te leren hoe hij met deze tegenstellingen ‘ten goede’ kan omgaan. Als hij dat, met zijn geweten als kompas, op een ‘juiste wijze’ weet te doen dan zal zijn wijsheid groter worden. Hoe ‘wijzer’ de mens wordt, des te krachtiger gaat het geweten werken en des te sterker zal de Liefde tussen mensen zich manifesteren. Op dat moment heeft de mens de ware weg naar vrede, vrijheid en broederschap gevonden. 
Deze wijsheid spreekt mij aan. U ook? Als het u ook aanspreekt dan kunnen wij aan onszelf de vraag stellen of wij die weg van de ‘liefde en het goede’ gevonden hebben? In een meer sombere bui denk ik, dat wij de ‘weg van materialisme en egocentrisme’ zijn ingeslagen. 
Er worden immers steeds meer mensen zichtbaar waarbij het ‘ego’ centraal staat bij hun dagelijkse handelen en deze (grote) ego’s lijken daarbij de belangen van hun medemensen, de Aarde of de natuur volledig uit het oog te verliezen. Hun eigenbelang regeert. Sommigen van hen zien het leven zelfs als het sluiten van ‘deals’. Deze mensen lijken steeds meer ‘volgers’ te krijgen waardoor de polarisatie in onze samenleving steeds groter wordt. Dit ‘egocentrische gedrag’ leidt naar mijn mening onvermijdelijk tot een ‘menselijk en maatschappelijk verval’ en deze is niet alleen schadelijk voor de mensheid, maar ook voor de natuur en de Aarde. 
In een wat meer optimistische bui zie ik, dat er gelukkig ook veel mensen zijn die meer voor de ‘weg van de liefde en het goede’ gekozen hebben. Kijk maar eens hoe vele duizenden vrijwilligers en professionele werkers als politiemensen, artsen, ambtenaren, verpleegkundigen, brandweermensen, maatschappelijk werkers, verzorgenden en nog vele anderen zich dag en nacht inzetten om mensen te helpen, die in nood zijn of die hulp behoeven. Daarnaast zetten tienduizenden mensen zich in voor het welzijn van dieren of het milieu.  Dit vind ik hoopvol, omdat deze mensen het ‘goede’ doen. Deze mensen vormen samen de ‘verborgen kracht’ die onze samenleving bij elkaar houdt. Het zijn mensen die geloven in- en werken aan gezondheid, vrijheid, liefde, respect, mededogen, dienstbaarheid, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en het welzijn van onze Aarde. Het zijn mensen die van mensen en van het leven houden.
Steeds meer mensen in onze samenleving lijken dus de ‘weg van het materialisme en egocentrisme’ ingeslagen te zijn, terwijl een ander deel gekozen heeft voor de ‘weg van de liefde en het goede’. Er zijn ook mensen die geen bewuste keuze hebben gemaakt en die niet weten op welke weg zij zich bevinden. Mijn geweten fluistert mij in dat ik de ‘weg van de balans’ moet zoeken. Dit is de voor mij de ‘weg van de hoop’. Een weg, die mij naar minder ‘egocentrisme en materialisme’ zal leiden waardoor ik onderweg meer liefde, vrede, broederschap en blijdschap zal ontmoeten. 
Ik ben benieuwd welke weg u bent ingeslagen of staat u peinzend stil op een kruispunt? Wat zegt uw geweten? Zit u op de goede weg of wilt u een andere afslag nemen? Ik hoop van harte dat de Kerstdagen u zullen inspireren om voor de ‘weg van de hoop’ te kiezen. Deze weg zal u meer liefde, broederschap en vrede brengen en dat is wat onze hedendaagse wereld goed kan gebruiken.
Ik wens u een hartverwarmende Kerst toe en een liefdevol jaar 2026.
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